
 
Januari, een ijskoud Warten, dus schaatsen maar…! 

 
 
En toen was het maart, tijd voor het Mestfest! 
 
 

    
 
April doet wat hij wil en daar kwam de eerste 
DUO-fiets in Warten! En direct een succes! 
 
 

 
En voor je er erg in hebt is het juni, met vele activiteiten…, te beginnen met het Havenfeest! 

 

 



 

 
 
     Rennen door de modder èn nieuwe buiten-fitnesstoestellen! 
 
 
 

 
 
 

 

De Wartenster Merke, die dit jaar in het teken 
stond van ‘Beroepen door de tijd heen…’ 

 
 



 
Juli brak aan en de 250.000e passant van 
Zonnepont De Oerhaal werd in het zonnetje 
gezet… 

 
 
 
In september groot feest tijdens de Wartenster Wetter Wille; ook het weer werkte 
mee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feestelijk was ook het 50-jarig bestaan van het Museum Warten in oktober, het geheel opgeluisterd 
met mooie woorden, muziek, een hapje, drankje en lekkere stamppotten! 
 



 
 
Het werd november, met inmiddels traditiegetrouw de 
verhalenavond! Het thema van de avond was ‘Myn reis’… 
 
Willem Schoorstra, Johannes v.d. Meer en Rein Jonker 
wisten het publiek te boeien met prachtige verhalen. De 
avond werd goed bezocht en het publiek genoot zichtbaar. 
Na afloop werd nog gezellig nagepraat onder het genot van 
een drankje. 
 
 
 
 
25 november, Sinterklaas en zijn Pieten kwamen aan in Warten! Muziek, pepernoten en blije kinderen! 

 

 
 

 
 
Het afgelopen jaar stonden Warten en haar inwoners in 
vuur en vlam voor alle mooie activiteiten en bijzondere 
gebeurtenissen. De foto’s getuigen daarvan. 
 
Wat is er veel gebeurd!  
 
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen al die 
evenementen tot een succes te maken. 


